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Mededelingen 

Kerkdienst 17 augustus 
De doop van de kamerling - Rembrandt  van Rijn 
 
Deze zondag start ik met een korte prekenserie uit 
Handelingen. Stefan Paas schrijft in zijn boek “De 
weg van vrede” over dit bijbelboek, dat het wel de 
Handelingen (= de daden) van de apostelen 
genoemd wordt, maar dat het eigenlijk gaat over de 
Handelingen van de Geest.  
Het verhaalt over het begin van de christelijke 
gemeenten in het Romeinse rijk. Hoe mensen door 
de Geest geïnspireerd een weg zoeken in hun tijd 
om samen te geloven. De eerste christenen werden 
“mensen van de weg” genoemd, zij gingen de weg 
van Jezus. Zij verspreidden het goede nieuws, dat 

er voor iedereen, in Jezus, hoop en vrede te vinden is, wie je ook bent, waar je 
ook vandaan komt. Komende zondag horen we in Handelingen 8 van een VIP 
uit Ethiopië die naar Jeruzalem afreist om daar God te vereren. Verrassend is 
het, dat hij daar in Midden-Afrika van de God van Israël heeft gehoord. In hem is 
verlangen gewekt om dichter bij deze God te komen. Vindt hij daar in Jeruzalem 
wat hij zoekt? 
Hij lijkt alleen te komen en te gaan. Een eenzame indruk maakt hij. Maar dan 
gebeurt het: hij krijgt een reisgenoot, door de Geest geleid. 
Ds. Coby de Haan 
  
Omzien naar elkaar 
Kort geleden kreeg Jan Rebergen de diagnose slokdarmkanker.  
De palliatieve behandeling is inmiddels in volle gang.  
We leven met hem en zijn gezin mee nu zij zo plotseling hierdoor getroffen zijn 
en wensen hen sterkte.   
Ds. Loeki van der Laan 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar Pia Ditewig-van der Pol. 
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Vakantie 
Van 15 augustus tot en met 31 augustus zal ik afwezig zijn vanwege 
vakantieverlof. Mijn beide collega’s, ds. Coby de Haan en seniorenpastor  
Alette van de Lagemaat, zullen in voorkomende gevallen waarnemen.    
ds. Loeki van der Laan 
 
Van zondag 17 tot en met vrijdag 22 augustus ben ik vanwege een vakantie 
afwezig. Ik ga naar het klooster in Huissen. Na deze week is de  
zomermiddagactiviteit op woensdag 27 augustus in het Trefpunt. Leuk om van 
verschillende mensen te horen dat ze een bijdrage willen leveren en zich al 
hebben opgegeven om te komen. Om gemeente te zijn hebben we elkaar nodig. 
Stuur gerust een mail of spreek mijn voicemail in, zodat ik in de week erna 
contact met u op kan nemen.  
Met vriendelijke groet, 
Alette van de Lagemaat, kerkelijk werker 80+,  06-18751537 
 
Samen Eten in het Trefpunt. 

(Deze keer een week eerder i.v.m. verhuur zaal) 
Elkaar ontmoeten, tijdens een gezellig diner. 
Wanneer je vegetarische eet kun je dat aangeven 
en daar wordt rekening mee gehouden. 
Wanneer u graag mee wilt eten, maar u hebt 
geen vervoer, dan kunt u dat melden wanneer u 
zich inschrijft. 

Vrijdag 22 augustus 2025 aanvang 18.00 uur (welkom vanaf 17.30 uur). 
Opgeven kan (bij voorkeur via mail) tot en met dinsdag 19 augustus 2025 
Kosten 5 euro p.p. 
E-mailadres zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl 
Of bellen naar: Tonny van Woerkom:  06 40510873 
 

Parkeren voor scootmobielen 
Omdat het lastig is 
voor zowel fietsen als 
scootmobiel om door 
elkaar te parkeren 
hebben we een aparte 
plaats voor de 
scootmobielen 
gereserveerd. 
Onder het nieuwe afdak tussen de 
pilonnen, herkenbaar aan de P. 

  

mailto:zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl
mailto:eten@pkn-veenendaal.nl


3 

 

Startweekend 2025/2026 Zaterdag 13 - en zondag 14 september 

Het is volop vakantie maar augustus is alweer halverwege en over een maand is 

het startweekend!  

Met een groep mensen hebben we een leuk programma voorbereid dat 

samenvalt met de Open Monumentendag op zaterdag 13 september.  

MAAK Veenendaal maakt een programma rond de monumenten in Veenendaal 

en de Petrakerk is daarin opgenomen.  

 

De kerk is de hele dag open en we ontvangen 

gemeenteleden en bezoekers in de hal. Dan ben je al langs 

de poffertjeskraam van Marcel gekomen. 

 (De ingang aan de Dennenlaan is gesloten want daar staat 

het springkussen en wordt gebouwd aan het insectenhotel) 

 

Vanuit de hal kan je verschillende kanten op: in de kerkzaal heeft het Christelijk 

Nationaal Koor een open repetitie en je bent van harte welkom om mee te 

zingen. Later op de dag wordt een inloopconcert gegeven. Tussendoor spelen 

Barbara Coster en Ytsen Wielstra. 

• In het Trefpunt de bekende Kringloopmarkt met kleding, boeken, 

speelgoed en spelletjes. 

• Aan de bar koffie, thee, limonade en baksels. Rond lunchtijd zorgen we 

voor een hartige snack. 

• In de binnentuin vertellen Nynke en Liesbeth Mentink alles over de 

planten, het ontwerp en het onderhoud van de tuin tijdens een 3-tal 

rondleidingen. 

• Kinderen kunnen zich uitleven op het springkussen, zich laten 

schminken of meehelpen met het bouwen van insectenhotel 

compartimenten. 

Traditiegetrouw sluiten we de zaterdag af met een gemeente barbecue. Naast 

het zelf bakken van hamburgers, worstjes, saté en groente spiesen frituren we 

deze keer ook patat, speciaal voor de kinderen! 

 

Zondag beginnen we met de startdienst waarin het thema KIJK centraal staat. 

Na afloop van de dienst drinken we koffie, of thee, onder het genot 

van iets lekkers. Aansluitend start het fotospel waarbij je met je 

smartphone op pad gaat om bepaalde opdrachten te fotograferen. 

De foto’s worden direct doorgestuurd zodat ze na afloop 

gepresenteerd en beoordeeld kunnen worden. We sluiten af met 

een gezamenlijke lunch. 

Klik hier voor het gedetailleerde programma op de website. 

Vriendelijk maar dringend verzoek om je zo snel mogelijk aan te melden voor de 

BBQ en de lunch zodat we de catering in goede banen kunnen leiden. 

https://www.petrakerk.nl/startweekend
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Oproep 

Beste mensen, 

Al vele tientallen jaren spelen diverse leden van de Petrakerk in een recreatief 
volleybal team. I.v.m. verhuizingen en om gezondheidsredenen zijn er leden 
gestopt, nu zijn wij dringend op zoek naar nieuwe leden die voor een 
bescheiden bedrag van € 60,00 het gehele jaar door, buiten de schoolvakanties 
om, bij het CLV kunnen volleyballen.  
Wij spelen op woensdagavond van 19.00 uur tot 20.15 uur. 
Wij zijn in de loop der jaren een echte vrienden groep geworden en gezelligheid 
staat bij ons hoog in het vaandel. 
Mochten jullie interesse of vragen hebben dan kan je mij altijd bellen of e-mailen 
op:06-53579481 of hansvanderzwaan@gmail.com 
Vanaf 3 september 2025 start ons nieuwe seizoen weer en je mag altijd tijdens 
bovenstaande uren bij ons in de sporthal van het CLV langs komen om de sfeer 
bij ons recreatief volleybal team te proeven. 
Met vriendelijke groet, Hans van der Zwaan 
 
Kijkcijfers zondag 10 augustus 
Direct: 86 Opname: 54 
 
 
 
 

 

 

 

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook 
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest 

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl. 

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de 

Digitale nieuwsbrief. 

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op 
www.kerkdienstgemist.nl.  

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk 
woensdag a.s. worden verstuurd naar 

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl. 
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